
Brief aan Jan van Pie 21 Dec 1941 

Lieve Jan, 

De laatste nieuwtjes zal ik nu nog aan je schrijven. Priem heeft vandaag een konijn 

wezen slachten (de zwarte). Het was een goed konijn zei Priem. P. v d Klooster is uit 

onze woning, hij woont nu naast C.W. de Boer. L. Ringelberg woont nu in onze 

woning. 

Wij hebben achter een nieuwe seringenboom en Perenboom. We hebben ze gekocht 

bij frans Jansen z’n meisje. Nel kan waarschijnlijk bij de dames blijven als 

verpleegster van Juffvr Ida. Rinus van Rossum is weer stoker aan de tram. Wat of die 

jongen van Olree zal doen weet ik niet, hij gaat misschien terug naar Vlissingen. 

J.C. den Oude heeft het huisje van H. van der Weele gekocht, Notenboom gaat er in 

wonen, Pa moest er behangen. Nijsse gaat in dat van Notenboom. Meester Priem is 

tot hoofdonderwijzer in Zonnemaire benoemd tegen 1 Febr.  

Als het Febr is schiet het al voor je op hè Jan. Ik moet nu ophouden anders gaat je 

brief niet meer mee.  

Ja, die mijnheer welke bij Juffr de Zeeuw in de kost geweest is, gaat nogal eens naar 

zijn oom, die is dichtbij Tilburg. Van de week heeft ze dat geschreven. Zijn oom gaat 

daar nogal eens fietsen. 

Ja ook ik wensch je een gelukkig Kerstmis en NieuwJaar natuurlijk, ook van Nel. 

Dag Jan, je zus Pie 

 

In een ander handschrift, waarschijnlijk van Jan, erbij geschreven: 

J.G.de Lange, Rodenstraat 89 Almelo 

H. Gelderman, Wormentekeweg 23 Apeldoorn 

B. vd Knaap, Alb Thijmstraat 26b Schiedam 

J. Keunen, Breukelschestraat 36 Boxtel 

P. Jobst, Amstelveenscheweg 126, Amsterdam (Z) 

J. Jansen, Schimmelpenninckstraat 28 Delft 


